
TOT OP DE FAMILIEDAG! 
 

            Familiedag 22 april!         
 

Beste leden, ouders, grootouders, sympathisanten & oud-leiding,  

Zaterdag 22 april organiseren we met de scouts een gezellige familiedag! We komen dan allen samen 

en kunnen genieten van een vol en amusant programma: 

• Een jaarmarkt met leuke activiteiten voor leden en al wie zin heeft om mee te doen.  

Let op: Als je alle de posten gedaan hebt, krijg je een verrassing!!        

• Een gezellige bar waar je drank en versnaperingen kan krijgen aan democratische prijzen                 

• Animatie op ons live-podium                  

We starten om 14u op de grote koer van het Sint-Victorinstituut. Rond 17u zal de jaarmarkt afronden, 

maar blijft er de mogelijkheid om nog wat langer te blijven genieten van de bar en ons live-podium! 

 

Wie mag er komen?           

Zoals de naam het zegt, hopen we op zo veel mogelijk familie en vrienden. Iedereen is welkom: zussen, 

broers, ouders, grootouders, oud-leiding, sympathisanten… Er zal dan ook genoeg te beleven zijn voor 

iedereen! Onze leden worden in ieder geval tussen 14u en 17u verwacht aanwezig te zijn en mee te 

genieten van deze feestelijke bijeenkomst.     

Hoezo feest?             

Ja, feest! Onze scouts is dit jaar namelijk 90 jaar oud geworden! Des te meer een reden om absoluut 

een keertje te komen kijken en mee te genieten van wat de familiedag heeft te bieden. 

Van al die gezelligheid krijg je toch honger eh!?!?         

Geen probleem! Aansluitend kan je met de hele familie genieten van de 

spaghettiavond van onze Voortrekkers. Je kan meteen om 17u na de 

jaarmarkt gaan eten, of nog wat genieten van ons live-podium en om 18u 

voor je spaghetti gaan. Kom je liever eerst terug op adem, dan kan je er ook 

voor kiezen pas tegen de latere shifts langs te komen. De spaghettiavond gaat 

door in de Mariazaal van het Sint-Victor. 

Vergeet je dus zeker niet in te schrijven!  

 

 


